
 

 

  

 

            

 

 

In de eerste twee schoolweken hebben we al veel leuke dingen gedaan en 

meegemaakt. We speelden in hoeke, met de kast spelletjes en we hebben al veel 

geknutseld. Chloë vierde haar verjaardag met een heerlijke traktatie. Lenthe heeft 

ook getrakteerd, zij heeft een broertje gekregen en hij heet Noud. Ook in het 

gymlokaal zijn we al een paar keer geweest. Hoera, het schooljaar is begonnen. 

Alle kinderen hebben een 

bloemblaadje gemaakt omdat 

we graag samen willen bloeien 

in onze groep. 


