
Sinterklaas in groep 3-4



Wat hebben wij ontzettend  genoten van de
Sinterklaasperiode. Knutselen, pepernoten

bakken en een dansje voor Sinterklaas
instuderen. Op 4 december was het dan zover,

Sint kwam bij ons op school. Samen maakten we
er een super gezellige ochtend van!


